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İŞÇİ 


SINIFININDIR 


YIL: 1 — SAYI: 5. 


ONBEŞ GÜNDE BİR ÇIKAR - FİATI 25 KURUŞ 


Artık açık açık ortada. Bunlarda Amerikancı. Bunlarda halkımızın yüce mücadelesini bastırmak için çalışıyorlar. Ama aldanıyorlar: 


HALKIN 


Geçen sayımızda ve bu sayımızda yayınlanan başyazılarımızda hükümet programınım işçi sınıfına ve halkımıza hiç bir şey getirmediğini açıkladık. Aksine yeni program halkımızın aleyhinedir. 

Son yıllarda gelişen halkın mücadelesi geçtiğimiz yıl en yüksek şekline varmıştı. Buna birde hakim sınıflar arasındaki ayrılıkta eklönince patronların ve toprak ağalarının iktidarı sarsıldı. 


Hakim sınıflardan sanayici- 


ler bu durumu göz önüne alarak iki yanı farklı bir reform hükümetini ortaya çıkardılar. 


Reform hükümeti bir yanıyla ilerici, halktan yana görünüp, reform yapıyoruz çığlıklarıyla halkımızın gözünü boyarken, öte yandan aslında içine düştüğü ekonomik buhrandan kurtulmak istiyor. 


Yani bir taraftan halkın mücadelesini tatlı vaadlerle bastırmak isterken (ki bu olmayınca zor da kullanıyor) 


İşçi Osman SAYKUN 


Son günlerde üzerinde çokca durulan ve ilerici, reformcu hatta devrimci olarak gösterilmek istenen hükümet programına şöyle bir bakalım. 


' 1 — Programda yer alan eğitim reformunun amacı halk çocuklarının okuması değildir. Amaç ağır sanayide patronların duyduğu teknik eleman ihtiyacını karşılamaktir: 

2 — Madenler konusundaki sözde reform ise gene patronların yararınadır. Çünkü Bankalar devletleştirilmedikçe madenlerin devletleştirilmesinin hiç bir manası yoktur. Zira madenlerden sağlanan kârı bankalar vasıtasıyla halkımızı daha çok soysun diye gene patronlara vereceklerdir. 

3 — Toprak reformu ise toprak ağalarının teminatı 
yapılmak isteniyor. Toprak reformu sayesinde alacakları paralarla toprak ağalarıda başımıza yeni patronlar kesileceklerdir. Oysa bizim istediğimiz toprak reformu şöyledir: “Ağaların işgali altındaki topraklar hiç bir karşılık verilmeden geri alınmalı ve yoksul köylülere dağıtılmalıdır.” “Ayrıca toprak reformu ile birlikte mutlaka tarım reformu da yapılmalıdır.” 


4 — Dış konuda ise reform iktidarı AP iktidarı ile ya- Bi 


rış etmektedir. NATO varlığımızın garantisi olarak göste- 


rilmektedir. Oysa o NATO'ki halkımızın başındaki en bü- i 


yük felâkettir. 
5 — Halkımızın demokratik mücadelesini “anarşi” olarak göstermeye çalışan, faşizmin saldırılarını aynı şeriatçı (Devamı Sayfa 3'de) 


GÜĞGÜ YEN 


bir taraftan da kendi iktidarını sağlamlaştırıyor. 

Şimdi bütün suç yavaş yavaş Demirel'e yükleniyor. Evet. Demirel suçludur. Ama asıl büyük suçlu hem Demirel, hemde reform hükümetlerinin dayandığı sınıflardır. 

Avrupa ülkelerinden 2000 
yıl geri oluşumuz, ekonomik bakımdan yabancı ülkelerin kontrolünde oluşumuz, ülkemizdeki yapabancı sermayenin bire beş - on kazanması bir kişinin suçu değildir. Bir sınıfın suçudur. O da burjuvazidir. 

Ne var ki patronlar ve onların iktidarı bir tek konuda aldanıyorlar. 

Halkın mücadelesi böyle yalanla, dolanla bastırılamaz. 
Halkın mücadelesi kendi temel istekleri için sürecektir. 
Hedef devrimci işçi - köylü iktidarıdır. 


MİTAŞ'DA GREV 


UYANIK 
OLALIM 


Sarı Sendika METAL - 


İŞ Elsan'dan sonra şimdi- de MİTAŞ'da greve başladı. Aslında SARI bir 
GREV olan bu grevde işçi arkadaşlara zor vazifeler düşmekedir.  MİTAŞ işçisi bir yandan grevi sürdürmek, patrondan hakkını almak, bir yandan ise sarı sendikacılara karşı çok uyanık olmak zorundadır. 

MİTAŞ'lı kardeşlerimizin grevini Ankara'lı devrimci işçiler olarak destekler patrona ve sarı sendikacılara karşı daima yanlarında olduğumuzu belirtiriz. 


Mücadele 
Bayrağını 
Yükseltelim 


— 
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MKE de GREV? 


Halil BİRLİKSEVEN 


Basında çıkan haberlere göre, Makina Kimya’da çalışan 
13 bin işçi Metal-İş Federasyonunca greve sokulacakmış. 


Yıllardır, bu SARI FEDERASYON'un bünyesinde 


bulu- 


nan büyük işçi kitlesi, bu federasyonun yöneticilerince kendi çıkarları için işverene satılmış, dört duvar arasında geçen jazarlıklarla perişan bir halde bırakılmıştır. Bu federasyonun MKE ile yaptığı sözleşmelere bakılırsa söylediklerimizin doğ- 


ruluğu ortaya çıkar. 

275 sayılı toplu iş sözleşmesi kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, bu iş yerindeki bütün sözleşmeleri bu 


PERTRİKS, GRUNDİK'te 


GREV 


federasyon imzalamıştır. Her sözleşmenin sonunda evvel- den anlaşma yapılmasına rağmen bu federasyon grev kararı alır. Fakat bu kararın grev yapmakla yatur. Ancak yıllardır işçi sr nıfını bir sınıf olduğunu dahi kendisinden saklayan onların uyumalarına ve eğitilmemele- 


100 üncü 
Gününde 


6 Ocak'ta başlayan ve 
450 işçinin katıldığı Pertriks ve Grundik fabrikalarındaki grev 100. üncü gü- 


rine sebep olan bu kişiler, nü geçti. 
sağcı basına samimiyetsiz de- Tam bir birlik içinde meçler vererek, bilinçsiz bü- grevi sürdüren işçiler 


yük işçi kitlesine “Bak, bizim sendikamız grev kararı aldı” dedirtmek istemektedir. 
Böylece oyunlarını sürdürmek düşüncesindedir. Yalnız şuna inanıyoruz ki, MKE de çalışan işçilerin çoğu, bu kişilerin sendikacılık maskesi altındadır, aslında, kendi şah- 


GREV mücadelelerini anlatan bir oyunu hazırlamışlar ve gene kendi aralarından kurdukları bir tiyatro ile bu oyunu bütün grev olan fabrikalarda oynamaktadırlar. 
PERTRİKS ve GRUN- 
DİK işçileri haklarını ala- 


si çıkarları için çalıştığını öğ- caklardır. 
renmişlerdir. Yaşasın İŞÇİLERİN Bu nedenle bu yiğit işçile- BİRLİĞİ (Devamı SAYE 308). ke A E ENY 


SAYFA:2 


Roma, İsa'nın doğumundan 
300 yıl önce kurulup, zamanla büyümüş bir imparatorluktur. Roma İmparatorluğu” 
nu zengin bir zümre idare ediyordu. Bunların askerlerini ve herşeyi üreten çalışan halkını da gene, ezilen ve sömürülen köleler ve köylüler teşkil ediyordu. Bugün nasıl kapitalistlerle işçiler varsa; o zaman da köle sahipleri ile köleler vardı. O zamanlar da bu günkü gibi köle sahipleri, köleleri sömürür ve onların sırtından geçinirlerdi. 


Savaşlarda esir edilen köleler her zaman eziliyor, her yerde bunlar çalıştırılıyordu. 
Gözü doymak bilmiyen Roma zenginleri, birin üstüne bir daha eklemek için köleleri ölesiye çalıştırıyorlardı. 
Kölelere ancak yaşayabilecek 


GECEKONDU 


evlerdir. Bugün halkın çoğu buralarda, bir iki odada 8-9 kişi bir arada oturur. 
elektriği yoktur. Bir tuvaleti beş, altı aile birden kul- 


lanır. 


Bunların kirası 100-150 TL den aşağı değildir. Hal 


“Gecekondu, işçi, köylü ve fakir halkın 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kadar yiyecek veriyorlar, ihtiyarlayanları ise öldürüyorlardı. 


Bu düzen karşısında, damarlarındaki kandan başka bir şeyleri kalmayan köleler bu kanı da insafsız efendilere emdirmemek için kumandanları SPARTAKÜS etrafında toplandılar. SPARTAKÜS savaşta Romalılara esir düşmüş cesur bir köleydi. Aklını ve zekâsını kullanarak bir savaş plânı yaptı ve bütün kölelere çağrıda bulunarak etrafında 
40 bin köleden meydana gelen bir ordu topladı. Maksatları tüm kölelerin ve ezilen insanların kurtuluşu, zenginlerin ve imparatorun yok edilmesi idi. Zenginler derhal asker topladılar ve kölelere hücum ettiler. Bu savaşta za- 


İşçi Kâmil AKYOL oturduğu 


Suyu, banyosu, çoğunun 


ul 


buki aldığımız para ya 500 yada 600 TL sıdır. Biz buralarda yaşarken, patronlar, ağalar ise köşklerde, villalarda yaşarlar. En modern yerlerde oturur, en büyük eğlence yerlerine giderler. Bir gecede en az 500 yada 
600 TL harcarlar. 


Bizim bu gecekondularımızdan vergi alırlar. Seçim zamanları bütün burjuvalar ve uşakları bize tapu vermeye kalkar. Seçim sonrasıda yıkmak için, polisini, 


bir gecekondu yıkımına gidileceği söylenmektedir. Artık uyanalım. Bizlerin sırtından geçinenlere YETER diyelim. Gecekondulardan kurtulmak, hastahane kapısından kurtulmak, insanca yaşamak için tek yol: kendi iktidarımızı kurmaktır. Bunun içinde patronlara, onların adamlarına ve iktidarlarına karşı kendi partimizi 


kurmalıyız. 
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ÖNCÜ İŞÇİ: 


AEs RA, EDE 


İşçi Hüseyin 


RNY 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fer kölelerin oldu. Zenginler endişeye düştü. Üstüste gönderdikleri orduları da yenilince, Roma'da kölelerin zaferleri her yere yayıldı. Kısa 
zamanda Kurtuluş Ordusu 50 
binin üstüne çıktı. Zafer üstüne zafer kazanıldı. 


Bu durumdan korkan efendiler SPARTAKÜS'ün arkadaşlarının arasına da ikilik soktular. Çeşitli daleverelerle orduyu ikiye böldüler. Birlik beraberlik bozuldu. Bundan faydalanan Roma İmparatoru çok iyi donatılmış bir ordu ile SPARTAKÜS'ü yendi. 
Köleleri kılıçtan o geçirdi. 
SPARTAKÜS'le 600 arkadaşı nı çarmıha gerdirdi. 


Efendiler gene rahata huzura kavuştu. Ama SPARTA- 


KÜS'ün yenilmesi köle isya-' 


nını durduramadı. Köleler her yerde ayaklanmaya başladılar ve sonunda Doğudan gelen istilacıların ve köle isyanlarının etkisiyle Roma İmparatorluğu yıkıldı. Köleci toplum düzeni de Roma İmparatorluğu ile birlikte çöktü. Böylece tarih bir kere daha “böyle gelmiş böyle gider” sözünü yalanladı. Bugün Türkiye'de tarihin “böyle gelmiş böyle gitmez” sözünü doğrulamak için mücadele etmemiz ve patronların ağaların iktidarına son vermemiz ve yerine İşçi - Köylü iktidarını kurmamız gerekir. 
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LEŞMEK-TESKİLATLANMAKTIR 


GREV SILAHIMIZDIR 


E. ERKUT 


Toplu iş sözleşmeleri yapılırken taraflar anlaşmadıkları takdirde uyuşmazlık raporu tutarak Bölge Çalışma Müdürlüğüne gönderilir. Bölge Çalışma Müdürlüğü taraflardan birer temsilci ister ve bunlar birleşir bir tarafsız aracı seçerler. Bu hususta da anlaşamazlarsa iş mahkemesine müracaat ederler. Bu aracıyı mahkeme 


tayin eder. GE 


Toplantı ve müzakereler tekrar bu üç kişi tarafından başlar. En fazla 15 gün içinde bitirmek zorunluğu vardır. 


Uzlaştırma Kurulunun kararı taraflara verilir. Taraflardan yani işçi sendikası veya işveren bu karara beraberce “evet” dedikleri zaman sözleşme imzalanır. 
Taraflardan biri “hayır” dediği takdirde işçinin grev hakkı doğar. 


Grev başlayınca işçiler topluca iş bırakıp işyeri önünde nöbet tutarlar. Grev anında işyeri çalışamaz ha- le getirilir. Grev işçilerin ekonomik mücadeledeki silâhıdır. Patronlar bu silâhtan korkarlar. 


Grev anında gözcülerin vazifeleri önemlidir. İşyerinin her kapısının önünde dururlar. İçeriden dışarıya, dışarıdan içeriye kuş dahi uçurtmamalıdırlar. Gözcülük nöbetleşerek yapılır. Grevi işçilerden ve sendika yetkililerinden kurulu bir kurul yönetir. Grev müddetünce işçiler sendikaları ve başka işyerlerinden çalışan işçiler tarafından desteklenir ve para yardımı yapılır. 
Grev işçilerin mücadele okulu olduğu gibi zevkle yapacakları eylemlerden biridir. 


Bu arada patron türlü entrikalar çevirir. İşçilerin evlerine gider onları kandırmaya uğraşır. Birkaç kuruş para karşılığında aldatmak ister. Kendi davasına inanan işçi hiçbir zaman aldanmaz, kapıya gelen patronu ko- var. 


Grev ancak işçilerin mücadeleyi sonuna kadar birlik ve beraberlik içinde sürdürebilmeleri halinde başarı ya ulaşır. 


Yaşasın kendi davasına inanmış işçiler! 

Yaşasın devrimci işçinin gücü! 

Yaşasın grev! Kahrolsun lokavt ve onun uygulayan patronlar! 


NE EE EGE 


Halk 


İŞÇİ ZEKİ 

Geçen yazımızda devletin na olduğunu anlatmıştık. Sermaye düzeninde devletin sermaye sahiplerince işçinin sömürülmesini kolaylaştıran ve pekiştiren bir araç olduğunu açıklamıştık. 

Devlet her zaman mevcut olmamış, toplumda farklı sınıfların bulunduğu yani bir sınıfın başka bir sınıfı sömürmesi durumunda ortaya çıkmıştır. Devletin görevi srnıf mücadelerini hafifletmek yani o anda en güçlü sınıfın çıkarlarını ve sömürüsünü 


devam ettirmek için, ezilen sınıfı baskı altında tutmaktır. 
Devlet ne bir insanın ne de 


ın Devleti 


ceğiz. Halkın devleti halkı korur. Onun için bizde halk dev- 


bir partinin devletdir. 


Dev- 


let bir sınıfın devletidir. 


Şimdi sermaye sahiplerinin olan ve bizi sömürmek, baskı altında tumak için kullanılan devlet, bizim için işçi - köylü itifakına dayanan devrimimiz- den sonra ne olacak. Devlet ortadan kalkacakmı? 


Biz elbette bir baskı aracı olarak devletin ortadan kalkmasını isteriz. Ama bu ancak toplumdaki farklı sınıfların yok olmasıyla mümkündür. 
Halbuki devrim sonrası ülkemizde gene bizim dışımızda birçok sınıf ve tabakalar var olacak. İşte o zaman biz devleti halk devleti haline getire- 


letini kuracak, onu güçlendirmek için çalışağız. Bu sefer 


devlet işçilerin, köylülerin hakkını korumak için diğer sınıfların üzerinde bir baskı aracı olacaktır. 


O zaman halk devleti, düşmanlarımıza karşı diktatör, halka karşı demokratik olacaktır. O zaman halk mahkemeleri, halk polisi, halk ordusu kurulacaktır. Çünkü o zaman bir anda yok edilemeyecek olan şimdiki devlete hakim olan sınıflar hala var olacaktır. Ve onlar bize bugün nasıl davranıyorlarsa, o zaman bizde onlara öyle davranacağız. 
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ÖNCÜ İŞÇİ 


Bütün Türkiye'de 
İŞÇİLER DİRENİYOR 


PROFİLO'da GREV 


İzmit'teki Profilo fabrika- lerin sözleşmelerini feshetsındaki 1300 işçi 10 gündür mektedir. Böylece bu asgrevdedir. Maden - İş sendi- gari (o ücretle çalışmakta kasına bağlı işçilerin greve (hemde bir çok toplu sözgitmesine sebeb geçici işçi ça leşme hakkında faydalana- 


mıyorlar. Ayrıca tazminat ta alamadıkları için her an işten çıkarılıyorlar.” 

Yiğit Profilo işçileri bu GREVWden mutlaka zaferle çıkacaklardır. 


lıştırılmasıdır. 
şöyle demektedir : 


Grevci işçiler 


“İşveren 500 - 600 işçiyi geçici kadro ile çalıştırmakta. 
dır. Her üç ayda bir bu işçi 


PTT'DE GREV 


Lokavt kararı üzerine işçiler Baş müdürlüğü işgal etmiştir. Bunun üzerine toplum polisi ve jandarma işçinin karşısına dikilmiş ve sonuç olarak çatışma çıkmıştır. 


Ankara Telefon baş müdürlüğünde çalışan işçilerde greve başladılar. Buna karşılık işverende lokavt ilân ederek 


işyerine polis çağırmıştır. 
BAŞYAZI 


İŞÇİYE GÖRE HÜKÜMET 
PROGRAMI 


AA SEE, A E YY 


(Baştarafı Sayfa l'de) 


yobazlar gibi “milli mücadele” olarak gösteren reform “iktidarı iç işlerinde de eski hükümetten farklı olmadığını ispatlamıştır. 


İşçi sınıfımızın varlığını unutmak isteyen reform iktidarı, işçi sınıfının düşmanı 274 ve 275 sayılı zulüm kanunlarından da hiç bahsetmemektedir. Bütün çabalar işçi sınıfını daha da ezmek içindir. 

Ne varki başta işçi sınıfımız olmak üzere halkımız artık yavaş yavaş uyanıyor. İşçiler devrimci sendikaların “çatısı altında toplanmıştır. Hakları için amansız bir mücadeleye girmiştir. Köylü kardeşlerimizde yurdun dört bir yanında, ağanın, tefecinin baskısına karşı, mücadele etmektedirler. 


Sonuç olarak halkımızın istediği reform değil devrimdir. Devrim bir düzen değişikliğidir. Reform ise yamadır. Patronların düzeninin kılık değiştirilerek yeniden öne 


sürülmesidir. Devrim ise yeniden yapmadır. Bir yüce savaştır. Bu savaş bütün halkın savaşıdır. Halk savaşıdır. 


MKE’ de 
Grev 


(Baştarafı Sayfa 1'de) 
rin kendilerinin. o sırtında oynanan oyunlara göz yummayacaklarını inanıyoruz. İşçi arkadaşlar, kendi haklarını kendileri direnerek alacaklar- 


dır. s 
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ARKADAŞ 
ÖNCÜ İşÇİ’ye 
ABONE OL 
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BATAIAILI LİE LİLİ Lİ Lİ Lİ LİLİ LE SİLİS Dİ İLE ELİ LİL LİLİ, 


ang a 


Seyland gerillalar ayaklandı 


Seylandâ mevcut hükümeti devirmek üzere geçen hafta harekete geçen gerillalara karşı Hükümet Hindistan'dan aldığı uçak ve helikopterlerle saldırmaktadır. 

Hükümetin Oo açıklamasına göre hareket bir gerilla birliğinin Elpitayo şehrindeki bir polis karakolunu basmasıyla birlikte başlamıştır. 


palım. 


Hasanoğlan 
Devrimci 
Birliği 
Nahiyemizde bütün devrimcilerin iştiraki ile bir DEV-RİMCİ BİRLİĞİ kuruldu. 
Birliğin kurulmasıyla nahiyedeki bütün ilerici güçler arasında bir sevinç hasıl oldu. 
Birliğin kurulması bir çok zorluklarla karşılaştı. Fakat sonunda bütün derimcileri bir çatı altında toplayan birlik tüm zorlukları yendi. Birliğin kurulmasıyla birlikte başlayan faaliyetler de olumlu karşılandı. Birlik bundan sonra çevredeki bütün işçi ve köylülerle sıkı bağlar kurarak, işçilerin ve köylülerin devrimci iktidarı için çalışacak. 
M. DEMİR 


Genel grev yapalım 


SAYFA: 3 


Çukurova'daki büyük toprak sahipleri Erim hükümetinin toprak reformu yapılacaktır demesi üzerine telaşa kapılmışlardır. 


Toprak ağaları Anka- 


ra'ya Başbakan, tarım ba- kanı ve Millet Vekilleri ile görüşmek üzere bir heyet göndermeye karar vermişlerdir. 


Telaş içinde 


Adana'lı toprak ağaları heyetin masraflarını karşılamak üzere aralarından 
5000 er lira toplamışlar- 


LİLİ patronu işçiye amansız bir baskı yapmaktadır. Ama LİLİ işçisi bundan yılmaz. İşte yiğit 


LİLİ'li kardeşlerimiz. 


İşçi Hasan Taylan 


i ÖNCÜ İŞÇİ yazmıştı. GENEL GREV biz işçilerin en büyük silâhlarından biridir. 
mücadeleye girmesi lâzımdır. Ancak politik” mücadelemiz başarıya ulaşırsa zafer bizim olur. 

Sık sık okuyoruz. ÖNCÜ İŞÇİ her sayısında yazıyor. 
Bütün dünya da GENEL GREVler yapılıyor. Bir ülkenin bütün işçileri çeşitli siyasi sebeplerden yapıyorlar. Ve de başarıyorlar. İştediklerini alıyorlar. 

Bizde diğer memleketlerin işçilerini kendimize örnek alalım. Biz de siyasi isteklerimiz için GENEL GREV ya- 


İşçi sınıfının artık politik 


GENEL GREV 


1971. YILINI GENEL GREV YILI YAPALIM. 


KÖYLERİMİZE 
MEKTUP 
YAZALIM 


f 


İşçi Halil 


Arkadaşlar biz işçiler bütün yoksul halkımızın öncüsüyüz. Bütün halkımıza mücadelelerinde biz yol göstereceğiz. Biz işçiler köylü kardeşlerimize nazaran daha çok mücadele geçirmekteyiz. 

İşte bu geçirdiğimiz mücadeleri köylü kardeşlerimize anlatalım. Köylerimize mektup yazalım. Devrimci fikirleri onlara da anlatalım. ÖN-CÜ İŞÇİ'yi köylerimize yollayalım. Köylü kardeşlerimiz de Gazetemizi okusun. 


A 
Devrim Yolu 


İşte güneş, İşte su 
İşte ana toprağı 
İşte tohum 
Hadi ekmene bak! 
Üstelik binlerce devrimci kanı Her gün 
Biraz daha kamçılıyor insanı Yaşar, Mustafa, Mehmet 
Ve daha niceleri 
Döğüşerek öldüler 
Ölenler güneşe gömüldüler! 
Haydi bin atına 
Aç bayrağını ufuklara 
Artık kavga zamanı 
Hey! Hey! Haydi haydi. 
Hep beraber 
İşçisi Köylüsü 

Ve bütün devrimcisi 

bütün dünya işçisi 

Atları sürelim 

Sürelim güneşe kadar 
Bundan dönüş yok dostlar Sürelim atlarımızı 
Devrime kadar! 


SALİH TEKMİL 
Alayurt Köyü - Zile 
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ÖNCÜ işçi 


20 NİSAN 1971 


— FABRİKALARDAN HABERLER — 


Antelit İşçisi 
Maden İş'e Girdi 


Layne Bowler ve Demsan'da 


Grev Hazırlığı 


Bir süredir devamstmekte olan toplu sözleşme görüşmelerinde işçilerin istediği haklara ve teklifler yapan patronun bu tutumu karşısında görüşmeler uyuşmazlığa gitmiştir. Uyuşmazlık kurulunda da işçi- 


lerin haklarını vermeyeceğini şimdiden belirten bu iki işyerinde GREV artık kaçınılmaz bir durumdadır. 

Patronun iyilikle vermediğini GREV yolu ile almaya hem Layne Bowler hemde Demsan işçileri hazırdır. Birlik ve beraberlikleri her zamankinden daha güçlü olan “işçiler hakları için mücadele ye .hazırdır. 

Yaşasın yiğit DEMSAN işçileri. 

Yaşasın yiğit LAYNE BOW- 
LER işçileri. 

———gp— 


Demsan'da son oyun 


DEMSAN'lı Bir İşçi İşçilerine hiç bir hak vermeye yanaşmayan, işçileri sendikaya girdiği için çeşitli zulümler yapan DEMSAN patronu son olaraş DEMSAN' lı yiğit işçi arkadaşımız Hayrettini işten çıkarmaya çalışmaktadır. 

Arkadaşımızın önce okul, durumunu bozarak sınıfta kalması sağlanmak istenmiştir. Ne varki patron umduğunu bulamayacaktır. Hayrettin arkadaşımız mutlaka işe geri alınacaktır. 


Peririks 
İşçileri 
Ankara da 


100 günden fazla bir zamandır grevde olan Pertriks işçileri grev mücadelelerini anlatan “İŞÇİNİN GÜCÜ” adlı bir oyunu kendi aralarından kurdukları bir tiyatro ile oynamaktadırlar. 

Ankara'da da çeşitli oyunlar oynayan Pertriksli işçiler bütün Ankara'lı işçilerin takdirini toplamıştır. 


ÖNCÜ İŞÇİ işçilerin gazetesidir e e T 


GAZETENİ fabrikanda dağıt yazlları tartış. 
arkadaşlarına oku 
GAZETENİ atma arkadaşına ver 
GAZETENE para topla 


| miştir. 


karşı komik zamlar 


Antelit çivi ve tel fabrikasında çalışan 


Bir Antelit İşçisi işçiler patron- 


dan haklarını alabilmek için tek yolun birleşmek olduğunu anladılar. Ve hep birlikte MADEN -İŞ'e geçtiler. İşçilerin Maden-İş'e geçtiğini öğrenen patron çeşitli yollarla 


Layne Bowler'de Patron Kârı 


Layne Bowler İstanbul yolunda kurulu bir fabrikadır. Bir Anonim Şirket olan Layne Bowler'de, işçiler 20 - 25 lira alırken şirket müdürü 8000, muavini 6000, diğer çeşitli kişiler i ise 3000 - 4000 lira alırlar. 

Layne Bowler'de pompa yapılır. Pompalarda kullanılan borulara diş çekilir. Bir günde 4 pomba imal edilir. Yapılan büyük pompalar 150 kilo, en küçükleri ise 50 kilo gelir. Her pompanın yapımında üç işçi çalışır. Montajda ve diş çekiminde de, üçer işçi çalışır. 1 işçi de torna ve matkap işlerinde çalışmaktadır. 

Ortalama olarak bir pompa 45 bin lira- ya satılır. Bir borunun diş çekimi ise 60 liraya yapılır. 


Muratsal'da 
Sözleşme Bitti 


İşçi ÖMER 


üyelerinden Murat- 
Saat ücretleri- 


MADEN - İŞ Sendikasının yeni 


sal Fabrikasında sözleşme imzalanmıştır. 
ne 70 kuruş zam alan işçiler ayrıca bir çok sosyal haklar da almışlardır. Yemek, yol gibi sosyal yardımların yanı sıra 


1 maaş tutarında ikrami- 
ye, doğum parası, evlenme ve ölüm parası gibi. 
sosyal yardımlarda alınmıştır. 
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İlk sözleşmelerini imzalayan işçiler bir dahaki sözleşmede daha çok hak almakta kararlıdırlar. 


VA 


Yaşasın yiğit MURAT- 
SAL İŞÇİLERİ. 
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Ankara Çelik Döküm 


UYUŞMAZLIKTA 


Uzun bir süredir işçileri sendikaya girdiği için fabrikada zulüm üzerine zulüm yapan Çelik Döküm patronu bütün gayretlerine rağmen sonunda söşleme masasına oturmuştur. 


me görüşmeleri uyuşmazlığa gitmiştir. 


Ne varki sözleşme masasında da su koyan patron, 
“5 kuruş zam vermem. Hiç bir sosyal hak vermem. Geri kalan maddeleri . kabul ederim” diyerek gene işçinin hiç bir hakkını vermek istenme-Bu durumda sözleş- 


Bütün baskılara rağmen haklarını almakta kararlı olan Çelik Döküm işçileri şimdi birliklerini daha da güçlendirmek için çalışmaktadırlar. 


Harcadığı ise 600 kilo demir için: lira, 41 işçinin ücreti 1025 lira yakıt masrafı olarak ise 575 liradır. Yani toplam olarak günde 4000 lira harcanır. 


Bu durumda patron bir günde 4 pompadan 180.000 lira kazanır. 40 borudan ise 
2400 Tira yani toplam 182.000 lira kazanır. 


2409 


Böylece patronlar günde 182.400 lira kakaznıp ve bunun 4000 lirasını da harcar. Yani günlük kârı 178.000 lira eder. 


Ve durum böyle olduğu halde patron daha halâ işçinin hakkını Daha hala iflâs ediyorum diye ağlaşmaktadır. Her hal gözü doymadığındandır. 


vermemektedir. 


Pi 


HAFİF M 
Yeni 
Temsilci 


40 dan fazla işçinin MA- 
DEN -İŞ'e üye olduğu Hafif Metal fabrikasında Emin Gürcan arkadaşımız temsilci seçilmiştir. Yeni temsilci arkadaşımız Hafif Metal işçilerinin birliğini sağlayacak, işçinin önüne geçecek ve onlara yol gösterecek bir arkadaştr. Emin Gürcan'ın yeni görevi hayırlı olsun. 


bu işi engellemeye çalışmakt adır. Ama işçiler hep birlikte haklarını alabilmek için mü zadele edecekler ve patronun , oyununu bozacaklardır. 


Selnikel Işçisi 
Greve Hazır 


Bir Selnikel İşçisi Haklarımızı vermeyen, bizi aylardır sallayan patrona karşı mücadeleye hazırız. 
GREV bizim için bir okul olacaktır. GREV'de sınıf | bilincimiz daha bir artacaktır. 
Ve SELNİKEL işçisi olarak haklarımızı almaya kararlıyız. 
Yaşasın direnişe hazırlanan SELNİKEL işçisi. 


ETAL'DE 


Zamlar 
Verilmedi 


Hafif Metal işçilerinin uzun mücadeleler sonucu geçtiğimiz yıl imzaladıkları toplu sözleşmeyle aldıkları ikinci yıl zamları henüz verilmemiştir. Hafif Metal işçisi haklarını alacaktır. Zammını çalan patrondan hesap soracak- 


tır. 


© İŞÇİ HAYDARIN 
BAŞINA GELENLER 


İşçi YUSUF 


Haydar arkadaşımız Çelik Döküm fabrikasında çalışan 


yiğit bir kardeşimizdir. Bu arkadaşımız bir süre önce 


pat- 


ron tarafından işten çıkarılmak istenmiş ancak arkadaşları- 


nın direnişi sayesinde yeniden 


işe dönmüştür. 


Ne'varki patron bu durum karşısında yeni bir oyun tez- 


gahlamıştır. Bu oyun sayesinde 1500 lira gibi bir paraya ihtiyacı olan Haydar arkadaşımız mecburen bu parayı patrondan almıştır. Ama patron parayı verirken Haydar'ı da sendikadan istifa ettirmiştir. 


Ancak biz Ankara'lı devrimci işçiler Haydarı iyi tanırız. 
Arkadaşımız bir hata yapmıştır. Ama mutlaka hatasını anlalayacak ve gene eskisi gibi bizim yani işçilerin saflarında yerini alacaktır. 

Ayrıca bütün işçiler Çelik Döküm patronunun bu oyununu unutmamalıyız. Patron her vesileyle işçileri bölmeye zayıftlatmaya çalışır. Patronların bu gibi oyunlarını bozalım. 


NN Sahibi : Yusuf YILDIRIM ` 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$ Ç ? Yenişehir — ANKARA Dizgi ve Baskı: TÖYKO matbaası 
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